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Inleiding

Heeft u ook zo genoten van de warme temperaturen afgelopen
woensdag? Eindelijk weer een diepblauwe lucht en een stralende
zon. Het was een soort voorproefje van de zomer.

Punt 1

Z0 hebben Petrus, Jacobus en Johannes even een stralende Jezus
gezien. Daar op de berg, opeens straalde Jezus: het gezicht
straalde als de zon, witschitterende kleding,

Een schitterend gelaat. lemand die schittert. Die iets uitstraalt.
Die zo blij is dat diegene het uitstraalt. Dat moet zo zijn geweest
met Jezus. Het geluk in God moet zichtbaar geweest zijn.

En datis al een beeld van de verrezen, de verheerlijkte Jezus.
Jezus wordt op de berg verheerlijkt. Voor de ogen van de
discipelen wordt Hij van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalt.
Zijn kleding is wit. Er straalt iets van God door.

In deze tweede week van de 40 dagentijd mogen we al iets zien
van de Verrijzenis, van de verheerlijkte Jezus.

Het goddelijke gelaat van Jezus wordt getoond. Voor de ogen van
Johannes, Jacobus en Petrus verandert Jezus. Hij wordt getoond
als de volheid is van de wet en de profeten. De verheerlijkte Jezus
staat tussen deze vertegenwoordigers van de wet: Mozes en van
de profeten: Elia in.



Dat uitzien naar Pasen, naar de Verrijzenis is belangrijk. Het is het
uitzien, het hopen op het door God geroepen te worden tot nieuw
leven.

Punt 2

Het is belangrijk grondig te lezen hoe Jezus verheerlijkt wordt.
Jezus veranderd van gelaat. Passief. Hij doet dat niet zelf.

Jezus wordt veranderd van uiterlijk. In deze vaste tijd proberen we
ons leven te beteren. Onze levensstijl te veranderen.

Misschien vast u wel. Eet u minder, of leeft u een paar weken
zonder Instagram

Of geeft u een extra muntje aan de bedelaar voor de supermarkt of
VOOr een mooi project

Misschien probeert u wel vaker naar de kerk te komen, of te
bidden

Allemaal goede en mooie dingen. Pogingen om iets dichter bij God
te komen.

En toch zijn het slechts pogingen: pogingen ruimte te scheppenin
ons leven voor God.

God aan het werk te laten in ons leven. We proberen ons klaar te
maken. Klaar te maken zodat God ons kan veranderen.

Ruimte maken om geliefd te worden door God. En net als Jezus
een stem uit de hemel te mogen horen: ik houd van je, je bent mijn
kind.



Punt 3

Het moet voor de discipelen een hele bijzondere en waarschijnlijk
overweldigende ervaring zijn geweest.

Hun eerste reactie is het te willen vasthouden: Petrus voorstel om
tenten oprichten voor Jezus, Mozes en Elia.

Het is altijd moeilijk om iets moois en goed te Laten gaan. Het
lekkere weer van afgelopen woensdag konden we niet
vasthouden. En zoals met elke poging om dingen vast te houden
mislukt ook deze.

In plaats van tenten op te richten, knielen ze.

Punt4
En dan zegt Jezus:

sta op wees niet bang. De verheerlijking van Jezus de grootheid
van God is indrukwekkend. Maar niet griezelig. Het heeft niet tot
doel ons klein te maken ons bang te maken het heeft tot doel ons
te Laten opstaan. Ons mee te nemen In de verrijzenis de
opstanding. De woorden van Jezus aan de discipelen zijn dan ook:
“sta op wees niet bang.”

Ja, de vastentijd is een tijd van boete en berouw over wat niet goed
gaat. Maar wel om je daarbij af te keren van jezelf en jezelf te
keren, te bekeren tot God. De blik omhoog te richten en Jezus te
zien.

De tekst zegt zo mooi: en ze zagen Jezus alleen. Misschien is dat
wel een mooie uitdaging in de Vastentijd: alleen Jezus zien. De blik
wat af te wenden van lekker eten, mooie kleding, leuke posts op
social media en te richten op Jezus en op Hem alleen.



Conclusie

- Deze 2de week van de Vasten, mogen wij al iets zien van de
Verheerlijkte, de verrezen Jezus. God toont een veranderde
en verheerlijkte Jezus.

- God veranderd ons. Die veranderingen mogen wij aan
meewerken, speciaal in deze vastentijd.

- Vooruitzicht op Pasen: Weest niet bang, sta op. En kijk naar

Jezus.

Amen.



