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Broeders en zusters, het zal je maar gebeuren: dat God in een droom aan je vraagt: 
‘Wat wil je dat ik je geef?’ Het overkomt de jonge koning Salomo, zo hoorden we 
in de eerste lezing. Hij vraagt aan de Heer om een opmerkzame geest, een geest 
vervuld van wijsheid. Dit antwoord van Salomo bevalt de Heer. Hij heeft niet 
gevraagd om zaken die vooral in zijn eigen belang zijn, zoals een lang leven, of 
rijkdom. Maar hij vraagt om wijsheid om rechtvaardig te kunnen zijn voor zijn 
volk. Daarom krijgt hij van de Heer wat hij verlangt.  

In de psalm waarmee we hebben gebeden, psalm 119, wordt eenzelfde bede 
uitgesproken. ‘De wet die uit de mond van God komt, is meer waard dan schatten 
van zilver en goud.’  

En in het Evangelie spreekt Jezus over een schat, die verborgen ligt in een akker en 
over een koopman, op zoek naar een parel. Wanneer iemand die gevonden heeft, 
verkoopt die alles wat hij heeft en koopt die parel, of hij koopt die akker met daarin 
de schat.  

Jezus spreekt hier tot zijn leerlingen in gelijkenissen over het rijk der hemelen. Hij 
vraagt aan zijn leerlingen of zij deze gelijkenissen begrepen hebben en deze 
antwoorden Hem: ja. En Hij eindigt zijn toespraak met de woorden: iedere 
Schriftgeleerde die onderwezen is in het rijk der hemelen is gelijk aan een huisvader 
die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn haalt. Een oud verhaal, dat is 
bijvoorbeeld uit het Oude Testament over koning Salomo. Nieuw en altijddurend is 
het verbond van het evangelie, het Nieuwe Testament.  

Wat kunnen die gelijkenissen uit het evangelie dan aan ons te zeggen hebben? Het 
antwoord is voor iedereen hetzelfde en toch ook voor iedereen verschillend.  

Hoe kan dit? Het Rijk der hemelen, dat is het koninkrijk van God. Iedereen die 
God vindt in zijn of haar leven, is zoals iemand die een schat of een parel gevonden 
heeft. Je wilt alles opgeven om die schat, die parel, te kunnen bezitten. God is de 
bron van ons bestaan, Hij is het die ons bestaan zin geeft. Hij is Degene die ons 
heeft gemaakt. Dat geldt voor ons allemaal.  

Maar de gelijkenissen van Jezus geven tegelijkertijd ruimte aan ieder van ons 
persoonlijk, om ons af te kunnen vragen: wat is mijn schat in het leven? Wat is mijn 
parel? Wat is het wat mijn hart ten diepste verlangt?  



Daarom vraagt de jonge Salomo in het Oude Testament om Gods wijsheid. Zo 
deelt God aan ieder van ons zijn gaven uit in het verborgene. Bij Sint Paulus horen 
we dat God in alles het heil bevordert van hen die God liefhebben, van hen die 
door God geroepen zijn. Geroepen worden door God, dat is iets wat zich afspeelt 
in het verborgene, in de stilte van ons hart, in de stilte van het gebed. Wanneer je 
Gods roepstem in je leven volgt, dan geeft je dat ten diepste vrede. Zo is voor mij 
de roeping tot het priesterschap een bron van grote vreugde en vrede, al is het 
duidelijk, ook in mijn leven, dat je daar grote dingen zoals een partner of een eigen 
gezin voor moet opgeven. Zo kan ook een verpleegkundige zich geroepen voelen 
om anderen te helpen, ook al zijn de omstandigheden soms zwaar, zoals bij de 
Covid-pandemie. Een vader zal het beste willen meegeven aan zijn kind, een 
moeder aan haar zoon of dochter, een grootouder aan de kleinkinderen. En 
opvoeden betekent soms ook dat je dingen die je vroeger graag deed, opgeeft. 

Broeders en zusters, we hoorden Jezus nog een andere gelijkenis vertellen over het 
Rijk der hemelen, namelijk die over het sleepnet met de goede en de slechte vissen. 
De gelijkenis van het sleepnet wordt door Jezus gebruikt om te vertellen over het 
laatste oordeel. Net zoals de gelijkenissen over de schat en de parel heeft ook deze 
parabel over de vissen in de zee een persoonlijke betekenis voor ons. Het maakt 
ons duidelijk dat we in het Rijk der hemelen moeten zijn zoals de goede vissen die 
bewaard zullen worden, opdat wij niet verloren zullen gaan bij het oordeel. De 
koopman die de parel vindt, heeft er alles voor over om die parel te kopen. Zo zijn 
ook de gaven van God, de talenten die we van Hem gekregen hebben, kostbaar als 
een parel van grote waarde. We moet onze talenten niet verspillen, maar ze 
koesteren, ze zo nu en dan eens oppoetsen zoals je doet met sieraden, zodat ze niet 
hun glans verliezen. Wanneer we verlangen dat onze talenten in waarde 
vermeerderen, dan moeten we ze niet voor onszelf houden, maar ze inzetten voor 
anderen, opdat ook zij de schat in hun leven, het Rijk der hemelen in hun leven, 
mogen ontdekken. Amen. 

  


