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Inleiding: Deze zondag viert de Kerk Roepingenzondag. Het thema van dit jaar is: 
‘Draag Christus de wereld in’. Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te 
houden, maar te delen met de mensen om ons heen, in het bijzonder met hen die 
Jezus Christus nog niet kennen, onder wie vele jonge mensen. Laten wij, voor die 
momenten dat we ons geloof voor ons hielden, dat we de blijde Boodschap niet 
deelden met anderen, vergeving vragen aan God. 

Broeders en zusters, op de poster hier onder mij kunt u enkele jongeren zien, die een 
groot kruis dragen. Het is het kruis van de Wereldjongerendagen, dat van tevoren de 
wereld rondgaat en afgelopen winter ook in Nederland is geweest. Het kruis lijkt geen 
aantrekkelijk teken voor een religie. Het was een wreed martelwerktuig dat door de 
Romeinen werd gebruikt. Toch is het kruis het teken bij uitstek geworden van het 
Christendom. En waarom? Omdat het kruis het teken van hoop is, omdat Christus 
de dood heeft overwonnen. Hij is verrezen!  

De heilige Petrus zegt het heel duidelijk in de tweede lezing: Jezus is voor ons 
gestorven aan het kruis, omwille van onze zonden, zodat wij aan de zonden zouden 
afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Afgelopen donderdag was het weer 
Koningsdag en hoewel ik iedereen een leuk feestje gun, vraag ik me soms wel af: 
moet dat nou zo, met zoveel bier, zoveel lawaai, zoveel afval? De drugshandel in 
onze stad en in Nederland en het daarmee gepaard gaande geweld zijn sterk 
toegenomen en de autoriteiten kunnen het nauwelijks onder controle houden. Dit 
staat ver af van de gerechtigheid waar Petrus over spreekt. Ook in de eerste lezing is 
Petrus aan het woord en roept hij ons op: ‘Redt u uit dit ontaarde geslacht’.  

Wat hij daarmee bedoelt, is dat de mensen gaan leven uit de kracht van het sacrament 
van het doopsel in de naam van Jezus Christus. Dit brengt de vergeving van de 
zonden met zich mee. Zij die leven naar de genade van het doopsel zullen de gave 
van de heilige Geest ontvangen. Die Geest die maakt dat wij in vrede en vreugde 
kunnen leven, met de mensen om ons heen die ons lief zijn. En zelfs met onze 
vijanden. Want de apostel Petrus roept ons ook op geduldig te verdragen wat we te 
lijden hebben om onze goede daden. Zo heeft Christus immers geleden voor ons en 
ons zo een voorbeeld gegeven.  

Die jonge mensen op de poster die het kruis dragen, die zullen dit wel beseffen. 
Vandaag bidt de Kerk voor alle geloofsverkondigers en in het bijzonder om 
roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. De priesters 



stellen de sacramenten ter beschikking, waardoor het kerkelijk leven doorgang kan 
vinden. De diakens helpen mee met werken van naastenliefde en daarnaast zijn zij 
ook verkondigers van het Evangelie.  

En de religieuzen zorgen voor plekken in deze wereld, de kloosters, waar het goed 
toeven is, met hun gastvrijheid, hun gezangen en in de stilte, met God. Voor jongeren 
is dit een radicale keuze, dat je niet gaat voor een goed salaris, voor luxe, genot en 
status, maar dat je durft te kiezen voor de leegte, waarin je Christus kunt vinden, en 
mensen die je kunt dienen. Jezus heeft laten zien dat Hij alles voor ons over had. Hij 
heeft zichzelf helemaal gegeven aan ons – een God die laat zien dat dienstbaarheid 
aan elkaar het hoogste goed is.  

Jezus is de goede Herder, die zijn schapen redt en ze naar weidegrond leidt en leven 
in overvloed, in geestelijk, moreel en materieel opzicht. Dieven en rovers leiden 
mensen tot geweld, ze sturen hun mensen de oorlog in. Maar ook dichter bij huis: 
dieven en rovers zijn mensen die niet authentiek zijn, die hun beloften niet nakomen, 
die liegen. Hen moeten wij niet volgen. Maar laten we steeds de stem van God volgen, 
die klinkt in het diepst van ons geweten. Dan zal de deurwachter voor ons open 
doen, God zelf, die alle gelovigen naar Jezus toe leidt. God geeft mensen aan Jezus, 
opdat zij voor hun medegelovigen zorgen. Zij zijn de mensen, die het gebouw van 
de Kerk overeind houden. Amen. 

 


